
 

 
 

      

Datum: 30 augustus 2023 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over: De wetgeving op de Sinaï en het eerste gebod. 

De Heere heeft het volk Israël bevrijd uit Egypte. Door de woestijn Sinaï zijn ze op weg naar het 

beloofde land Kanaän. Bij de berg Sinaï geeft de Heere aan het volk Zijn wetten. Hij spreekt Zijn 

wet uit, de mensen kunnen het horen. En God schrijft die wet op twee stenen borden, die worden 

ook wel de twee stenen tafelen genoemd. De belangrijkste wet is de wet van de tien geboden. Die 

wet geldt voor Israël, maar ook voor alle andere mensen op aarde. De Heere vertelt hoe Hij 

gediend moet worden. Iedereen is verplicht om zich aan die wet van God te houden. Dat is niet 

gemakkelijk, want wij doen zo graag wat we zelf willen. Dan zijn we schuldig aan de wet van God. 

En dan hebben we vergeving en bekering nodig. 

In het eerste gebod vertelt God dat we alleen Hem moeten dienen. Hij is de Enige Die echt God is, 

Die echt belangrijk is. Wij vinden op deze wereld allerlei dingen heel belangrijk. Maar in het eerste 

gebod van Zijn wet zegt de Heere: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Dat 

betekent: je moet alleen Mij dienen, ik ben de enige God. Dat is een gelukkig leven! 

 

De leertekst is:  

Ik ben de Heere, Uw God.  

Exodus 20 vers 1. 

 

Opdracht: 

Als je deze opdracht maakt en de 

volgende keer (13 september) 

inlevert op de club, dan krijg je een 

extra spaarpunt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


